e  Bileti 
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Taşova  Meslek  Yüksek  Okulunda  yeni  akademik dönemde  480  öğrenci  öğrenim  görecek 


20 14-20  İS  akademik  yılda  hizmete  giren  Taşova  Yüksel  Akın Meslek  Yüksek  Okulunda  20 16-20 17  Akademik  yılında  öğrenci sayısı  400'e  yükselecek,  Ünümüzdeki  yd  60 
öğrenci  ile  açılacak  ci¬ lan  Raylı  Sistemler  İşletmeciliği  bölümünün tanıtımı  için  18  Nisan 
2016  Pazartesi  günü  Amasya  Üniversitesi Rektörü  Prof  Dr.  Metin Orbay  ilçemiz  Yüksek okulunda  bölüm  tanıtımı  için  il  ve  ilçemizde görev  yapan  basın mensupları  ile  bir  araya  geldi. 


Toplantıya;  Rektör 
Ûrbay,  Rektör  Yardımcısı  Prof.  Dr.  feda  Öncr,  Amasya  Üniversitesi  Genel  Sekreteri Haşan  Özyurt,  Taşova 
MYO  Müdürü  M.  Durak Bilgin,  yüksek  okul  öğretim  üyeleri  ve  Amasya  ve  ilçemizden  haber  ajansı  ile  yerel  gazete  temsi  kileri  katıldılar. 

Gazetecilere  bir  açjklama  yapan  Amasya Üniversitesi  Rektörü Metin  Ûrbay;  "Taşova Meslek  Yüksek  okulu yaklaşık  26  dönümlük arazi  içerisinde  4  kadı binası  ile  20 14-20 İS 


Eğitim  Öğretim  yılın¬ dan  İtibaren  Otobüs Kaptanlığı  ve  Posta Hizmetleri  Programları ile  hizmet  vermeye başlamıştır.  Her  İki  programın  doluluk  oranı açıldığı  günden  itibaren  yüzde  yüzdür.  Yükseköğretim  Kurulu'nun vermiş  olduğu  enay doğrultusunda;  2016- 
2012  Eğitim  öğretim 
döneminin  başlamasıyla  birlikte  Taşova Meslek  Yüksekokulu 
"Raylı  Sistemler  İşletmeciliği"  programına da  öğrenci  alımı  gerçekleştirecektir.  Hali hazırda  Yüksekokulu¬ 


muzda  yaklaşık  160 
kayıtlı  öğrenci  bulunmakla  birlikte  bu  sayının  yeni  açılacak  program  ve  diğer  programla  rj  m  izin  kontenjan  artırımıyla:  2016- 

2017  Eğitim  öğretim 
yılı  başında  yaklaşık 
320  civarında  olması 
beklenmektedir.  2017- 

2018  Eğitim  öğretim 
yılında  ise  1.  ve  2,  sın  d öğrenci  toplam  mevcudu  bu  üç  programla kendiliğinden  4fi0'e ulaşacaktır.  Meslek Yüksek  okulumuzun  1. 
Öğretim  toplam  öğrenci  kapasitesi  600  ol  - 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Başkan  Öztürk  Belediyenin 


2. yılını  değerlendirdi 


30  Mart  2014  günü 


belediye  başkanlığına seçilen  Bayram  Öztiirk göreve  gelişinin  2.  yılında  belediye  çalışmaları  hakkında  bir  bilgilendirme  toplantısı yaptı. 

İ 4  Nisan  2016  Cuma  günü  Belediye  düğün  salonunda  saat: 20,00'da  başlayan toplantı  saygı  duruşu, İstiklal  marşının  okun¬ 


masıyla  açıldı. 

Toplantıya;  Belediye  mecFis  üyeleri,  İl genel  meclisi  üyeleri, Sivil  toplum  kuruluş temsilcileri  ve  bayanların  çoğunluğu  oluşturduğu  kalabalık  bir vatandaş  topluluğu  katıldı.  Belediye  Başkan yardımcısı  Kadir  Aydoğan  açılış  konuşmasında  slâyt  gösterileri eşliğinde  kısaca  1.  yılın 


değerlendirmesini yaptı.  Aydoğan:  "Her kesimin  sorunlarını dinlemek  İçin  toplantılar  yaptık.  Ramazan  ayı dolayısıyla  mahalle  iftarları  ile  vatandaşlarımızla  buluştuk.  Yüksek okula  gerekli  olan  kız ve  erkek  öğrenci  yurtlarım  hazırladık.  Tüm okullarımıza  ve  Taşova Hentbol  Spora  eli  m  İz¬ den  geldiğince  yardımcı  olduk.  SOOÜ  m2  alanı bulunan  Nihat  Yıldırım Parkına  İller  Bankası desteğiyle  estetik  bir görünüme  kavuşturduk.  Gelmez  denen  doğalgazın  altyapısı  rjm9H oranında  yapıldı  ve halen  600  abone  doğal gaz  kullanıyor.  Şehir meydanım  estetik  bir görünüme  kavuşturduk,  yol  ve  kaldırımlar sil  baştan  yenilenmeye 


devam  ediyor.  Atatürk Bulvarını  Samsun  Kara Yolları  Bölge  Müdürlüğü  ile  birlikte  halkımızın  arzuladığı  şekilde yeniden  düzenliyoruz. 
Asfalt,  refüj  ve  kaldırım  çalışmaları  kısa  zamanda  hizmete  girecek.  DSİ  Bölge  Müdürlüğünce  yapılan  Yeşilırmak  ıslahı;  projesi S.SOO.OÛO  liraya  mal olacak,  Çalışmalar  hızla  devam  ediyor.  Okullara  çok  amaçl  ı  spor  salonların  ı  Spor  Toto  Genel  Müdürlüğü  ile  birlikte  yapıyoruz.  Orman ve  Su  İşleri  Bakanlığı desteğiyle  Çamlıtepe mesire  alanı  çeşitli  yaşam  alanları  ile  önümüzdeki  aylarda  başlanacak,  Makine  parkımızı  çeşitli  araç  ve  ekîpma  ularla  zenginleşpawomı  suyla  5'döi 


300  yıllık  hasret  sona  eriyor 


İlçemize  onattı  kilometre  uzaklıktaki şehirlerarası  D- İÛÛ  karayolu  üzerinde  2015 
yılı  Adrese  dayalı  nüfus kayıt  sistemine  göre 
236  nüfusa  sahip  Ka¬ 


rabük  köyünün  tapu sorununda  mutlu  sona yaklaşıldı. 

1700'lü  yıllarda 
Karabük  köyüne  iskan edilen  vatandaşlarımızın  oturdukları  ev  ve 


tarlalarının  tapusu  bulunmuyordu. 

OsmanlI  dönemi paşalarından  Süleyman  Paşa'ya  ait  Karabük  köy  merkezindeki  İIS4  dönüm  arazi köy  halkı  tarafından dönümü  310  liradan satın  alındı. 

Satış  işlemleri  Tokat  Vakıflar  Bölge  Müdürlüğünde  gerçekleştirilmiş  olup,  önümüzdeki  ay  içerisinde  tapu tahsislerin  yapılacağı öğrenildi.  560  dönümlük  mera  vasfındaki arazinin  ise  satış  ve  tapu  işlemleri  devam  e- 


dlyor. 

Karabük  köyü muhtarı  Ali  Gül;  "Yıllardır  sürüncemede  kalan köyümüzün  tapu  sorunu  nihayet  çözüldü.  Bu konuda  emeği  geçen başta  Kaymakamımız 
Kudret  Kurnaz  başta olmak  üzere,  Amasya milletvekili  Haluk  İpek, Ak  Parti  ilçe  Başkanı Tekin  Sobacı,  Tokat Vakıflar  Bölge  Müdürlüğümüze  ve  köyümüzün  yetiştirdiği  avukatımız  Kasım  Er'e  köyümüz  adına  teşekkür  ediy  artım"  dedi. 


Milletvekili  Tuncer  TBMM'de 


Hastane  konusunda  konuştu 


Cumhuriyet  Halk 
Partisi  Amasya  milletvekili  Mustafa  Tuncer,  ilçe’ miz  Devlet  Hastanesindeki  uzman  doktor  açığını  Türkiye  Büyük  Millet Meclisi  (TBMM)de  dile getirdi. 

Meclisin  6  Nisan 
2016  Çarşamba  günü  oturumunda  ilçemizin  bu önemli  sorununu  gündeme  getiren  Tuncer;  Taşova  ilçemizin  Devlet hastanesi  binası  mevcuttur,  Yine  devlet  hastanesinin  personel  dağılım 
cetveli  incelendiğinde  1 
genel  cerrah,  1  kadın doğum  uzmanı,  1  çocuk 
uzmanı,  1  rfahiüyed,  2 
aile  hekimi,  12  pratisyen 


hekim  kadrosu  bulunmaktadır.  Ancak  buna karşın  mevcut  kadroya 
bakıldığında  sadece  1 
dahiliyeci,  1  aile  hekimi ve  7  pratisyen  hekim görev  yapmaktadır.  Merkez  ve  63  köyü  ile  geniş bir  halk  kitlesine  sahip Taşova  ilçemizin  doktor 


açığının  derhal  kapatıEması,  özellikle  çocuk  hastalıkları  kadın  doğum  uzman  hekimlerinin  atanması  elzemdir.  1  Kasım öncesi  verilen  sözlerin  tutulmasını,  Taşova  Devlet hastanesi  doktor  açığının kapatılmasını  rica  eder, saygıla  r  sunarım . "  dedi. 


Müftülükten  Kutlu  Doğum 


İlçemiz  Müftülüğü ve  Anadolu  İmam -Hatip Ortaokulu  ve  Lisesî’nin birlikte  organize  ettikleri KÜTLÜ  DOĞUM  etkinliği, 1&  Nisan  2016  Pazartesi günü  gerçekleştirildi. 

Etkinlik;  saat 
17.30  da  Müftülük  Konferans  salonunda  Vaiz Turan  Aii  Durupınar’ın sunuş  konuşmasEnı  müteakip  Gdkpmar  köyü  camii  imam -hatibi  Efraîl 


Gül'ün  Kur  an- 1  Kerim  tilaveti  ile  başladı.  Müftü Harun  Yılmaz'ın  konuşmasından  sonra  sinevizyon  gösterimi  sunuldu.  İmam  Hatip  Ortaokulu ilahi  korosunun  ilahi  ziyafeti  sonrası  25  hadis- i şerif  kız  öğrenciler  tarafından  sesi  endirild  i . 

Konferansını  sunmak  üzere  sahneye  gelen Çorum  Hitit  Üniversitesi, ilahiyat  Fakültesi  Öğre¬ 


tim  Görevlisi  Prof.  Dr. 
Mehmet  Evkuran  TPeygamberimiz,  Vahdet  ve Tevhid"  konulu  bir  konferans  verdi.  Prof.  Evkuran  son  derece  akıcı  ve anlaşılabilir  konuşmasında;  Tevhid,  adalet, rahmet;  ehl-i  sünnet  konusunu  vurguladı. 

Etkinlik,  ilçemiz belediyesinin  verdiği  yemek  ikramı  ile  son  buldu. 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


19/04/2016 


Damızlık  Koyun  ve  Keçi  Birliği 


Taşova  Gençlik 


Yönetimi  Kaymakam  Kudred Kurnazı'ı  ziyaret  etti 


Hareketinden  Kutlu 
Doğum  etkinliği 


Darmzlık  Koyun  ve  Keçi  Yetiştiricileri  Birli-  ği’nin  2  Hisarı  2016  günü 


yapılan  genel  seçimlerinde  Cafer  Korucu  başkanlığında  yeni  yönetime seçilen  Birlik  yönetimi, Kaymakam  Kudret  Kurnazı  makamında  ziyaret etti. 

14  Nisan  2Û16  Perşembe  günü  saat 
11.30  da  gerçekleştirilen ziyarete;  Birlik  Başkanı Cafer  Korucu,  Başkan  yardımcısı  Yasin  Öcal,  Birlik Üst  kurul  delegesi  Bektaş Taş,  Muhasip  Haşan  Hüseyin  Çelebi,  Yönetim  kurulu  üyesi  Halil  İbrahim Bayram,  Denetleme  kurulu  üyesi  Mustafa  Bilir katıldılar. 


Alpaslan  Ortaokulundan  farklı Kutlu  Doğum  etkinliği 


paslan  İlk  ve  Ortaokulu tarafından  Kutlu  Doğum kutlama  etkinliği  düzenlendi. 

Müftülük  konferans salonunda  düzenlenen  program  saygı  duruşu  ve İstiklâl  Marşımızın  okunmasından  sonra  Kuran-ı Kerim  tilaveti  ile  başladı. 


yaptığı  açılış  konuşmasında: 

"Peygamber  Efendimiz  doğmadan  önce  cahiliye  dönemiydi.  Karanlığın  ve  adaletsizliğin hüküm  sürdüğü,  zulmün zirve  ya  ptığı  ve  inşa  nla  rın pazarlarda  köle  olarak satıldığı  bir  dönemdi. 


olarak  Peygamber  Efendimiz  doğdu.  Bütün  zulümler  durdu,  dünya  adalete  kavuştu,  haksızlıklar bitti  ve  asrı  saadet  dönemi  başladı"  dedi. 

Program,  şiirlerin  ve ilahilerin  okunması,  okul öğretmen  ve  öğrencileri tarafından  çekilen  kısa 


tık  medara  kitap  hediye edilmesi  ile  sona  erdi. 

Programa,  Kaymakam  Kudret  Kurnaz,  Belediye  Başkan  Yardımcısı Kadir  Ay  doğan,  İlçe  Milli Eğitim  Müdürü  Mustafa tümer,  Müftü  Karun  Yılmaz,  kurum  müdüHeri  ve vatandaşlar  katıldı. 


Taşova  Gençlik  Hareketi tarafından,  Kutlu  Doğum  Haftası  etkinlikleri  kapsamında 
11  Nisan  201ü  Pazartesi  günü 
bir  etkinlik  düzenledi. 

Belediye  düğün  salonunda  saat  19.00'da  düzenlenen etkinlik  Kuran-ı  Kerim  okunması  ile  başladı. 

Taşova  Gençlik  Hareketi Başkanı  Ufuk  Aklaş  yaptığı konuşmada; 

"Bundan  tam  14  asır  önce  insanlık  cahiliye  dönemin¬ de  yaşarken,  Hak,  Adalet,  Dürüstlük  gibi  kavramları  unutmuşken,  kız  çocukları  diri  diri toprağa  gömülürken,  alemlere  rahmet,  Dünyaya  Huzur, ve  Kabbimizin  Emirlerini  bizlere  ulaştırmak  için  gönderilmiş  peygamber  efendimizin kutlu  davasını  ve  onu  anlamak burada  toplanmış  bulunmaktayız..  Alemlere  rahmet, fahri  kainat  efendimiz  s.a.v günden  bu  güne onun  ümmeti  üzerinde oynanan  oyunlar,  Müslümanlara  yapılan  zulümler  bilmeliyiz  ki  iblisin  ve  yeryüzünde  ki hizmetçilerinin  vasıtası  İle gerçekleşmektedir.  Müslümanlar  olarak  buna  istinaden, o'nun  ve  bizlere  emaneti  olan Kuran-ı  Kerimin  bizlere  vermiş  olduğu  mesaja  Jtaat  ile 


evde,  camide,  tatilde,  işyerinde,  kısacası  her  yerde  M üslü mantı  yaşamaya  mecbur  olduğumuzu,  aynı  zamanda  bizim  kardeşliğimizin  insan hakları  beyannamesinden  değil,  Kuran-ı  Kerim'den  geldiğini  ve  aklımızdan  biç  çıkarmamamız  gerektiğini  şu  ahir zamanda  bilinçaltımıza  yerleştirmemiz  gerekmektedir. 
Şunu  bilmeliyiz  ki,  ümmet  olarak  bizlere  yapılan  onca  zulme karşı,  onca  ihanete  karşı  mağlup  olmadık.  Ümmet  olarak bizi  er  iman,  fikir  ve  ilke  mücadelesi  veriyoruz,  bununla beraber,  inancımızı  ve  kararlılığımızı,  doğru  ve  hak  bildiğimiz  fikirlerimizi,  düşüncelerimizi  ısrarla  savunmaya  devam  ettiğimiz  sürece,  İslam'dan  Peygamber  Efendimizden,  Kuran-ı  Kerimimiz¬ den  taviz  vermediğimiz  sürece  kazananlar  yani  Allah  katında  "galipler"  ümmet  olarak inşallah  biz  ota  cağız”  dedi. 

Program  İlahiyatçı  yazar Ahmet  Öz'ün  verdiği  konferans  ile  sona  erdi. 

Programa;  Belediye  Başkanı  Bayram  üztürk,  AK  Parti İlçe  Başkanı  Tekin  Sobacı, Devlet  Hastanesi  Müdürü  İsa Akgün  ve  vata  ndaşlar  katıld  ı. 


Belediye  ve  Ballıca  Köyü Muhtarlığının  Kutlu 
Doğum  etkinliği  bugün 


ÇEKİLMİYOR 
Hasret  kaldı  m  şirin  yare Çekilmiyor,  çekilmiyor Beni  bıraktı  kedere Çekilmiyor,  çekilmiyor. 

Aşık  oldu  m  çile  düştü Mecnun  da  bir  çöle  düştü Allah'ım  bu  nasıl  işti Çekilmiyor,  çekilmiyor 


cesl  Peygamberimiz  Muhammed  Mustafa'nın  veladeti  d  olay  ısı  ile  kutladığımız  Kutlu  Doğum  haftası  çerçevesinde  çeşitli etkinlikler  devam  ediyor. 

Bu  çerçevede  14 
Nisan  2015  Balı  günü  İlçemize  bağlı  Ballıca  (Darma)  köyü  muhtarlığı  Ballıca  camii  bahçesinde  saat 13.00'de  Kutlu  Doğum etkinliği  gerçekleştirecek. 


İlçemiz  Belediye Başkanlığınca  aynı  gün Şehir  meydanında  (Eski dene  pazarı)  saat 
19. 10 'da  Kutlu  Doğum  etkinliğ  i  düzenlenecek. 

Etkinlik,  Kur'an-ı 
Kerim  tilaveti  ile  başlayacak  olup,  Amasya  Belediyesi  Konservatuarı  Türk Musikisi  konseri  İta  devam  edecek  ve  Berna  gösterisi  ile  son  bulacak. 


Sabırdan  başka  yok  çare bideyim,  gideyim  nere? 

Bütün  yol  I  ar  tepe  dere Çekilmiyor,  çekilmiyor 

Senden  başka  yok  bir  gayem Başımdan  gitmiyor  Hem Kavuşmadan  dolar  vadem 

Çekilmiyor,  çekilmiyor Turgut  de  r  ki;  düştüm  aşka Bıtkıyla  bağlandım  yâra Çevreyi  eme  gel  bu  cana Çekilmiyor,  çekilmiyor 


Genel  Kurul  ilanları: 

Jü 

170.00  TL 

~ 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 

& 

50.00  TL 

1= 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 

Tüzük  Hant:  300  TL 

(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 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ilçemizde  genç  çiftçilere hibe  programı  tanıtıldı 


İdemizde  Kırsal  Kalkınma Yatırımların  Desteklenmesi  Prag  ra mı  Kapsamında  Genç  Çiftçi  Projelerinin  Desteklenmesi  programı  ta mtddı, 

Müftülük  konferans  salonun da  düzenlenen  tanıtım  toplantısında konuşan  ilçe  Gıda  Tarım  ve  Hayvancılık  Müdıırö  Mustafa  Okur:  “Kırsal  Kalkınma  Yatırımlardın  Des¬ 


teklenmesi  Programı  Kapsamında Genç  Çiftçi  Projelerinin  Desteklenmesi  Hakkında  Tebliğ  Resmi  Gazete'de  y  ay  ı  mlanmıştır. 

Başvurular  12  Nisan  2016 
gönü  başlayıp  3Ü  gün  olup  12  Mayı  s 
201 6  günü  mesai  bitimine  kadar  İl 
veya  ilçe  Müdürlüklerimize  yapıla ■ bilecektir. 

Program  çerçevesinde  hibe 


desteği  verilecek  projelerimiz  Hayvansal  üretime  yönelik,  Bitkisel  üretim  ve  Yöresel  ürünleri  ile  Irbbi  ve aromatik  bitki  üretimi,  işlenmesi, depolanması  ve  paketlenmesine  yöneliktir. 

Bu  program;  nüfusu  yirmi binden  az  olan  yerleşim  birimlerini ve  12/11/2012 tarihli  ve  6360  sayılı Kanun  öncesi  tüzel  kişiliği  olan  ve yirmi  bin  nüfusun  altındaki  yerleşim birimlerini  kapsar. 

Bu  Tebliğ  kapsamında  kabul edilen  başvurularda,  hibe  sözleşmesi  imzalanarak  belirlenen  şartları yerine  getiren  genç  çiftçiye  en  fazla otuz  bin  TL'ye  kadar  hibe  yoluyla destek  verilir"  dedi. 

Daha  sonra  Amasya  Gıda Tarım  ve  Hayvancılık  Müdürlüğü  Ziraat  Mühendisi  Şerife  Yivli  katılımcılara  proje  hakkında  bilgiler verdi  ve  program  soru  cevap  bölümü ile  sona  erdi. 

Tanıtım  programına  Kaymakam  Kudret  Kurnaz^  Belediye  Başkan  Yardımcısı  Kadir  Aydoğanr  Ziraat  Odası  Başkam  Haşan  Dikmen, köy  muhtarları  ve  vatandaşlar  katıldı. 


Aday  öğretmenlerden  köy  okuluna  ziyaret 


Taşova  İlçe  Milli  Eğitim Müdürlüğünde  staj  gören  aday öğretmenler  köy  ilkokulunu  ziyaret ettiler. 

Milli  Eğitim  Bakanlığı  tarafından  Şubat  ayında  atamaları  yapıldıktan  sonra  Taşova  İlçe  Milli  Eğitim 


Müdürlüğünde  uygulanan  aday öğretmen  yetiştirme  programına katılan  10  aday  öğretmen  ilçe  merkezine  bağlı  Sepetti  köyü  ilkokulu öğrencilerine  kitap,  kırtasiye  ve  spor malzemeleri  hediye  ederek  öğrencileri  sınıflarında  ziyaret  ettiler. 


Okul  Müdürü  Atilla  Ümit  daha henüz  meslek  hayatlarının  başında olan  genç  aday  öğretmenlerimizin ziyaretinden  oldukça  memnun olduk  kendilerine  teşekkür  ediyor meslek  hayatlarında  başarılar diliyorum  "dedi. 


İLAN 


TAŞOVA  BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN 


1.  Tasarruf  Hakkı  Belediyemize  ait  Taşova  Belediyesi  mücavir  alan  sınırlan  içerisinde  kalan karayollarında  can  ve  mal  güveci  ligini  sağlamak,  düzenli  ve  güvenli  trafik  akışını  temin  etmek  iizere 
kutlanılacak  Trafik  Elektronik  Denetleme  Sistemleri,  KGY5  -TEDES  Komisyon  Raporunda  belirtilen,  2 
noktada  arılık  hız  ihlali  sistemi,  2  noktada  Kırmızı  ışık  ihlal  sistemi  r  4  nokta  Hız  koridoru  sistemi,  6 
Hareketli  kamera  ve  2  sabit  kamera  sistemleri  ve  müştemilatının  kurul  umun  un  "GELİR  PAYLAŞIMI MODELİ1"  ile  gerçekleştirilerek  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  Birimine  teslimi  ve{S)  yıl  süre  ile  işletilmesi  işi". 

2.  Kent  G  üvenllk  Y  öneli  m  Sistemle  ri  -  Trafik  Elektron  i  k  Denetleme  Sistemi  Ku  ru  lu  mu  ve  İşletilmesi işinin  ihalesi  2836  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  35/a  maddesi  gereği  kapalı  teklif  usulü  ile  tahmin edilen  hasılat  paylaşım  oram  olan  <tolâ’den  fazla  olmamak  üzene  eksiltme  yapılarak  ihale  yapılacaktın İstekliler  tarafından  teklif  edilecek  fiyatlar.  KDV  hariç  fiyatlar  olacaktır. 

S.  Tahmin  Edilen  Bedel 

İşin  tahmin  edilen  bedeli  KDV  hariç  3.626.61 2, âl  TL 

(YalnızüçMilyon  AltıyüzYi  rmiaitıBinAlti  Y  üzDni  kiTürkLirasıAltmışUçKuruş]  'tur. 

4.  Geçici  teminat  miktarı,  işin  tahmin  edilen  bedelinin  en  az  %  3'ü  olan  108.798,38  TL (Ya  İn  ızYüzSckizBinYed  i  yüzdoksanSekizTürkLirasıOtuzSekiz  Kuruş )  'tur. 

5.  İhale  dokümanı  aşağıda  belirtilen  adreste  bedelsiz  olarak  görülebilir.  Ancak  ihaleye  teklif verecek  olanların  İdarece  onaylı  dokümanım  satın  alması  zorunludur. 

6.  İhale  şaıtna  mesi  mesai  saatleri  içi  nde  Mal  I  H  Izmetler  M  üdü  rlüğünden  1 . 000,08  TL  bedelle  temin edilebilir. 

7.  İhale  26.04.20 16 tarihi  Salı  günü  saat  10.00'  da  Taşova  Belediyesi  Encümen  Toplantı  Salonunda yapılacaktır. 

8.  İhaleye  girebilmek  için  isteklilerin  2886  sayılı  yasanın  2S.maddesi  uyarınca  geçici  teminatlarını yatırmaları  zorunludur, 

0.  İhaleye  katılacak  isteklilerin  aynı  gün  saat  09:00  'a  kadar  Geçid  Teminatlarının  ve  ihale dökü  man  ı  nın  makbuzla  rını  ibraz  etmeleri  mecburidir. 

TAŞOVA  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI 


Yüksekokul... 


[1 ,  Süyfockjn  devtır.ı 

olmakla  birlikte  bu  sayı  ikili 
öğretime  geçilmesi  halinde  1200 
öğrenci  kapasitesi  ne  ulaşacaktır. 

Taşova  Meslek  Yüksek  okulu bünyesinde  kadrolu  2  Yrd.  Doç.  Dr. 
ve  8  Öğretim  Görevlisi  akademisyenimizle  birlikte  4  idari  personelimiz  görev  yapmaktadır.  Yine  hizmet  alımı  yoluyla  4  güvenlik görevlisi  ve  2  şirket  personeli  bulunmaktadır.  Ayrıca  İŞKUR  tarafından  organize  edilen  Toplum  Yararına  Program  (TYP)  kapmasında geçici  olarak  çalışan  6  IŞKUR  personeli  ile  de  Meslek  Yüksek  okulumuz  Yardımcı  Hizmetler  sınıfı  işlerinde  desteklenmektedir.  Elbette  Yüksek  okulumuz  büyüdükçe  ve  insan  kaynağına  ihtiyaç duydukça  Akademik  ve  İdari  Personel  sayımızda  da  bu  doğrultuda artış  kaçınılmaz  olacaktır. 


Taşova  Meslek  Yüksek  okulumuzda  içinde  34  bilgisayar  bulunan  bir  adet  Bilgisayar  Laboratuvaru  ile  13  bilgisayarlı  uzaktan  eğitim  (U2EM)  sınıfımız  mevcuttur. 
60  m 2  alan  içerisinde  yaklaşık 
2080  civarında  kitabın  bulunduğu 
kütüphanemiz,  öğrencilerimizin günün  büyük  bir  bölümünde  hizmetinde  olan  halı  sahamız,  kantin ve  yemekhanemiz  14e  önümüzdeki 
günlerde  yapılması  planlanan  408 
kişilik  11  Konferans  Salonu  ve  Merkezi  Kafeterya"  binası;  fiziki  anlamda  da  Meslek  Yüksek  okulumuzun  her  gün  biraz  daha  kendini geliştirme  gayreti  içerisinde  olduğu  mı  göstermekted  i  r. m  ded  I . 

Rektör  Ûrbay  daha  sonra yüksek  okulu  gezdirerek  okul hakkında  bilgi  verdi.  Program, bahçede  verilen  yemek  ikramı  ile sona  erdi. 


•• 

Başkan  Oztürk  Belediyenin 2.yılını  değerlendirdi 


1 1 .  Sovlüderi  devamı 

Zenginleştirdik.  Sosyal  projelerle halkımıza  yakınlaştık  ve  onlarla birlikte  olmaya  devam  edeceğiz. 
Bu  hizmetlerin  yapılmasında emeği  geçen  tüm  kurum  ve kişilere  teşekkür  ediyoruz, ünümüzdeki  dönem  hedeflerimiz arasında  modern  kapalı  pazar yeri,  Çamlıtepe  piknik  alanının peyzaj  çalışması,  okullara  2.  etap spor  sahaları,  Yeşilırmak  peyzaj çalışmalarının  devamı  ve  istihdam artırıcı  projelerimiz  olacak. ,r  dedi. 
Sunum  sonrası  söz  alan  Belediye Başkanı  Bayram  Oztürk  davetlileri selamladıktan  sonra  :  "Zaman hızlı  bir  şekilde  akıp  gidiyor.  Şeffaf bir  belediyecilik  yapıyoruz. 
Halkımızla  iç  içeyi^.  gençlerle, bayanlarla,  sivil  toplum  kuruluşları  ile  bir  araya  geliyor  ve  ortak akılla  hareket  ediyoruz.  Bu  toplantımız  da  bunun  bir  örneği. 
Başkan  yardımcımız  yaptığımız hizmetleri  güzel  bir  sunumla anlattı.  Zamanı  çok  iyi  kullanmamız  gerekiyor.  Geçmişten günümüze  kadar  belediye  olarak hizmet  eden  başkan  ve  tüm personelimize  teşekkür  ediyor, vefat  edenlere  Cenab-ı  Allah'tan rahmet  diliyorum.  Borçlu  bir belediye  devraldık,  sıkı  para politikası  ile  tasarruf  yaparak belediyemizi  düzlüğe  çıkardık. 


Önümüzdeki  dönem  hedeflerimize  ilave  olarak  Merkezi  idare marifeti  ile;  Kamp  Eğitim merkezi,  İmam- Hatip  ortaokulu inşaatı.  Toprak  Mahsulleri  ofisinin Taşova'ya  kurulması  için  çalışmaları  m ız  sürerken,  bugünlerde  eski İlçe  Tarım  müdürlüğü  binasında Haşhaş  alım  merkezi  işlevine başladı.  Erbaa'daki  haşhaş üreticileri  işlemler  için  artık Taşova'ya  gelecekler.  Organize Sanayi  Bölgesi  için  girişimlerimiz sürüyor" 

Toplantının  son  bölümünde soru-cevap  kısmına  geçildi. 
Davetliler  tarafından;  Küçük sanayi  sitesinin  taşınması, Atatürk  bulvarına  Yeşilırmak ilkokuluna  geçiş  için  üst  geçit, Yayla  şenliği  veya  festival yapılması,  Taşova  Hentbol  sporun önümüzdeki  sezon  durumu,  Asma köprünün  sağlamlaştırılması  ve ışıklandırılması,  işlevi  her  geçen gün  artan  sanayi  köprüsünün yenilenmesi,  okullar  bölgesinde denetimin  artırılması,  orman işletme  müdürlüğünün  kurulması ve  İlçenin  Erbaa  yolu  ve  Ulu  köy yoluna  doğru  kayıp,  Atatürk bulvarının  ilçe  jandarmadan sonrasının  ıssız  duruma  düşmesi soruları  soruları  Başkan  Öztürk taraf ın  dan  tek  tek  cevaplandı  rıldı. 


2AYÎİ- 

Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  almış  olduğum  Nüfus  Hüviyet Cüzdanımı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Fadime  Bildin 
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1 .  Amatör  Küme 


Erkekler  Hentbol  Sü¬ per  liginin  24,  hafta  karşılaşma  lan  17  Nisan  2016 
Pazar  günü  oynanan  karşılaşmalarla  sona  erdi. 

Ankara'da  saat 
13.0 Û 'd e  başlayan  Ankara Hentbol  İhtisas  maçının İlk  yarısı  takımımızın  19- 
13  üstünlüğü  ile  bitti.  Maçın  ikinci  yarısında  da  üstün  oyun  sergileyen  Taşova  Hentbol  karşılaşmadan  36-29  galip  ayrılarak  puan  mı  28'e  çıkardı. 

Takımımız  24  Nisan 
2016  Pazar  günü  saat 
13.09'de  ilçemiz  Spor  salonunda  Akçaabat  Tütünsporile  karşılaşacak 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Türkiye  Kupası  çeyrek 


kötü  ba.sla.dik 


finaline 


Türkiye  Kupası  Çeyrek  final  ilk  maçında  evimizde  oynadığımız  ilk maçta  Trabzonspor'a  yenilerek  yarı  finali  zora  soktuk. 

13  Nisan  2016  Çarşamba  günü  saat  lS.OÛ'de ilçemiz  Spor  salonunda  ilk yarısı  17-17  berabere  biten  maçın  ikinci  yarısında farkı  üçe  çıkaran  takımımız  sahadan  34-32  mağlup  a  yu  İdi. 

Taşova  Hentbol  5- por’un  gollerini;  Maros:  8, Enis:  6,  Djuriç  ve  Niyazi:  S, Biegal  ve  Ekrem:  3  ve Ekrem  attı. 


Firma  garantili  cep  telefonu  tamiri 


İlçemizde  Elektronik  rf  ve  yazılım  sorunlarının &  Güvenlik  &  İletişim  &  kesin  çözümü  r  aksesuar-Teknik  servisi  (EĞİT)  adı  lan  ile  tamir  bakım  servisi a  I  tında  cep  telefon  u  Tami-  açıldı. 


Cep  telefonu  cihazlarında  yaşanan  her  türlü donanımsal  ve  yazılımsa! 
arız  al  arda  çözüm  sağlayan  EĞİT  Tekti  i  kr  hem hızlı  hem  de  kaliteli  bir  işçilikle  müşterilerini  memnun  ediyor.  Apple  IPhone, IPad  ve  Samsung  Galaxy serilerinin  dokun matik  ve ekran  değişimlerini  titizlikle  yapılıyor. 

EĞİT  teknik  hizmetleri;  Her  Türlü  Marka  ve Model  Cep  Telefonu  Yazılım  Sorunlarının  Çözümü ve  Güncelleme  desteği. 
Veri  Kurtarma  Hizmetleri, cep  telefonu  ve  her  türlü kayıt  ortamında  veri  kay¬ 


bına  yaşanan  cihazlarda, yüksek  başarı  oranı  ile  bir çok  verilerin  ulaşmasını sağlamaktadır.  Teknik Servisimizde  Donanım Yükseltme  işlemleri  yapılmaktadır.  Teknik  serviste  güvenlik  yazılım  desteği  veriliyor.  Müşterilere farklı  ve  çeşitli  aksesuar seçenekleri  hizmetini  sunuyor.  Teknik  Serviste Tüm  Markalar  yedek  parça desteği  veriyor. 

İşyerinde;  Akıllı  Şarj Aleti,  Kılıflı  şarj  aletleri, Araç  Şaıj  aletleri  Çoklu Şarj  aletleri  ve  Orijinal  ürü iller  ile  kontör  satışı  yapılıyor. 


sona  erdi 


İÛ  Ocak  2916  Pazar  günü başlayan  Amasya  1.  Amatör 
küme  maçları  16  Nisan  2916 
Cumartesi  günü  oynanan  karşılaşmala  r  ile  sona  erdi. 

İlçemiz  şehir  stadyumunda  saat  15.09 'de  başlayan  Merzifongücü  Yeni  Çeltekspor'a  5-1  yenilen  takımımız  25  puanla  ligi  dördüncü sırada  tamamladı,  İkinci  Su¬ 


luova  Gençlerbirliği,  Gümüşhacıköy  spor  karşısında  hükmen  3-9  galip  gelerek  36 
pua  nla  averaj  ile  1  igi  1  kinci  biti  rirkenF  Lider  Merzifonspor, Merzifon  Gençlerbirliğini  8-1 yenerek  36  puanla  ligi  averaj ile  lider  bitirdi.  İki  takım  şampiyonluk  için  play  off  maçı  yapacaklar. 


Kız  Futbol  Takımı 


İlçe  Milli  Eğitim 


Müdürünü  ziyaret  etti 


Taşova  Üluköy  Şehit  Komiser  Mustafa  Düzgün  ortaokulu  yıldız  kız  futbol  takımı Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa Tümer'i  makamında  ziyaret etti. 

Okul  Müdürü  Erol  Gökçe ye  M  üdü  r  yardımcısı  M  ustafa Özçiftçi  yapılan  ziyarette  yapılan  müsabakalar  hakkında Milli  Eğitim  Müdürü  Tümer'e bilgiler  verdiler. 

Milli  Eğitim  Müdürü  Tümer:  'Şehit  Komiser  Mustafa 


Düzgün  Ortaokulu  kız  futbol takımı  İlçe  genelinde  yapılan futsa I  futbol  turnuvasında  birinci  olarak  Amasya'da  ilçemizi  temsil  etmeye  hak  kazanmıştı. 

Amasya'da  yapılan  il şampiyonasında  Merzifon  Şehit  Binbaşı  Arşları  Kulaksız 
Ortaokuluna  mağlup  olarak  11 
İkincisi  olmuşlardır. 

Tümer  İl  2.  Olan  kızlarımızı  tebrik  ediyor  başarılara nın  devamını  d  iliyorum  "dedi. 


Yıldırım  ailesinin 


uzuntulu  gunu 


Uzun  süredir  ilçemiz  adliyesinde  görev  yapmakta  olan Şevket  Yıldırım,  anne  acısı  İle sarsıldı. 

Bir  süredir  tedavi  görmekte  olan  Zeynep  Yıldırım vefat  etti.  Merhumenin  cenazesi  17  Nisan  2016  Pazar günü  Erbaa  ilçesine  bağlı  Gümüşalan  (Mürüs)  köyünde  ikindi  namazına  müteakip  kılınan  cenaze  namazından  sonra  köy  kabristanlığında  toprağa  verilmiş  olup,  merhumeye  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


